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Vertelling 4–7 jaar

God praat met Salomo
Salomo is een goede koning.
Een koning die in God gelooft.
Salomo heeft een grote tempel laten maken: een huis voor God. 
Toen de tempel klaar was, heeft Salomo gebeden.

‘God, laat dit een bijzondere plek zijn’, vroeg hij. ‘Wilt U kijken naar wat hier gebeurt, 
en luisteren naar wat hier gezegd wordt?’

Een tijdje later gebeurt er iets bijzonders.
Koning Salomo krijgt een droom.
Geen gewone droom, maar een droom waarin God bij hem komt.

‘Ik heb jouw gebed gehoord’, zegt God.
‘De tempel die jij gemaakt hebt, zal een bijzondere plaats zijn. Alles wat daar gedaan 
wordt, en alles wat daar gezegd wordt, zal ik zien en horen. Elke dag en elke nacht  
kijk ik naar de tempel. Het is een heilige plaats. Een plaats waar ik dicht bij de 
mensen ben.’
Salomo glimlacht in zijn slaap. Hij is blij met de woorden van God.

En God vertelt verder:
‘Jij zult een belangrijke koning zijn, Salomo.
Jouw vader David was ook koning. Hij hield van mij, hij bleef mij trouw. Dat moet jij 
ook doen. Blijf bij mij, dan blijf ik ook bij jou. Doe goede dingen voor de mensen in 
het land. Dan doe je wat Ik wil, en dan zal Ik je altijd helpen.
Maar als je verkeerde dingen doet, als je niet meer in mij gelooft, dan gaat het mis.
Dan kun jij niet langer koning zijn en dan kan de tempel niet langer een heilige plek 
zijn.
Onthoud daarom goed wat Ik gezegd heb.’
Salomo knikt in zijn slaap.

Even later wordt Salomo wakker. 
Hij stapt uit bed en pakt een vel papier. Hij schrijft op wat God hem heeft gezegd. 
Want dit wil hij niet vergeten!

Mattijs Weegenaar 

Werkvormen
4-7 jaar

l
Gesprek: Wat belooft God aan
Salomo? Wat moet Salomo doen?
Zou het moeilijk zijn voor Salomo

om dat te doen? Waarom denk je dat?

p
Spel: Salomo hoort bijzondere woorden
als hij slaapt. Welke fijne woorden
zouden de kinderen willen horen? Eén

van de kinderen gaat languit op de grond
liggen met de ogen dicht. De andere kinderen
zitten er in een kring omheen en zeggen om de
beurt iets fijns. Dat mag gaan over de persoon
zelf, maar ook over andere mensen of over de
wereld.

s
Creatief: In de kerk is het licht (een
kaars) het teken dat God erbij is.
Knutsel een kaars van gekleurd

papier: knip uit gekleurd papier de vorm van
een kaars, teken een lont, knip uit oranje
papier vlammen. Plak ze op een gekleurde
ondergrond.

Vertellen
Blijf bij mij

1 Koningen 9:1-9 16 februari 2025
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